? ED Helmond i

‘We kl‘l] gen te veel informatie



@ Bart Flos: het is te veel, doe er wat aan! foto’s Ton van de Meulenhofffotomeulenhof




door Arnold Mandemaker
e-mail: a.mandemaker@ed.nl
e mens krijgt dagelijks
een bombardement
van informatie te ver-
werken. Wakker wor-
den met “WhatsApp-berichten’
op de smartphone, snel even de
Facebook-status checken voor ver-
trek maar werk, in de auto de radio
aan, aan het bureau e-mails lezen,
‘s avonds de televisie aan en voor
het slapen gaan toch nog even
naar de sociale media.

Het is teveel informatie die bo-
vendien niet beklijft. Dat is de
boodschap van Bart Flos uit Hel-
mond. De ‘veranderspecialist’
schreef hierover het boek De ken-
niskermis met als ondertitel ‘Over-
leven in een zee van informatie’.
Zijn centrale stelling: het mense-
lijk brein is geprogrammeerd in
de miljoenen jaren waarin de ho-
mo sapiens als jager-verzamelaar -
in kleine groepjes over toendra’s,
prairies en steppen trok. Die tijd
ligt nog maar dertienduizend jaar
achter ons. Ons brein reageert in
veel opzichten nog net zo als in de
oertijd: primair. Snel wegwezen
als er gevaar dreigt, snel handelen
als de prooi in zicht is. Dat vergt
samenwerking in kleine groepjes
van ongeveer vijftien mensen. Die
kleine groepjes zijn er nog steeds.

Flos heeft het over de kennispa-
radox’: ,,We kunnen tegenwoordig
voor elk onderwerp kiezen uit
honderden kennisbronnen, maar
we doen er bar weinig mee. Het is
te veel, te snel, te groot. De mens
kan een uur overzien, een dag,
een leven, honderd jaar mis-
schien. Maar duizend jaar lukt al
niet meer, laat staan een miljoen
of miljard. Dat is de rode draad in
mijn boek: we zijn behept met de
verwerkingsbeperking van ons
oerbrein. Een individu heeft-geen
invloed op de grote veranderingen

om ons heen. Maar in kleine
groepjes hebben we dat wel.”
In zijn boék breekt Flos een

1lans voor het beperken van de in-

formatiestroom. ,,Maak keuzes.
Temporiseer en doseer. Doe één
ding tegelijk. En als je echt iets
wilt leren moet je blijven herha-
len en oefenen. Ik kan bijvoor-
beeld alleen maar goed piano spe-
len omdat ik er jong mee ben be-
gonnen en dagelijks uren oefen.”

Flos heeft een verleden als ma-
nager bij grote bedrijven, waaron-
der Philips. Hij zag er twee derde
van de grote reorganisaties en ver-
anderingtrajecten mislukken. Hij
onderzocht waar dat aan ligt en
begon een nieuwe carriére als ad-
viseur en auteur. De Kenniskermis
is alweer zijn vierde boek. Draagt
hij met zijn boeken niet ook ge-
woon bij aan de informatie-over-
vloed? , Je kunt het boek lezen als
borrelhapje, dagschotel of zesgan-
gendiner. Mijn doel is dat mensen
keuzes leren maken.”

Flos beschrijft in zijn boek hoe
een directeur van een groot be-
drijf zijn personeel, zeshonderd
man, toespreekt over een komen-
de reorganisatie. Hij raffelt een lan-
ge reeks grafieken af en spreekt
over synergie, efficiencyen ‘share-
holder value’. Hij begrijpt niet
waarom het personeel hem niet
begrijpt. Terwijl de werknemers
maar één ding willen weten: hou
ik mijn baan?

De Kenniskermis. Uitgeverij Haystack,
ISBN 9789461261441, 19,95 euro.

‘Ik zou geen knip voor
de neus waard zijn als
ik alleen kennis zou
toevoegen aan de berg’

Bart Flos, veranderspecialist



